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Liefdevolle herinnering aan 

Freddy Van Vlem
Levenspartner van Nathalie Rotthier

Antwerp fan in hart en nieren

Geboren te Doel op 10 september 1949 en 
thuis onverwachts van ons heengegaan 

op 29 maart 2024.

Een bijzondere dank aan de verpleging van Tempus, 
Fiola en Familiehulp en aan buurvrouw Yaminal 

voor de trouwe toegewijde zorgen en vriendschap. 

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen, 
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen 
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.
Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen, 
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.


